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Een schooljaar om in te springen ! 

 Het schooljaar is al 2 maanden bezig, tijd om wat nieuws uit onze school te lezen ...  

Met deze nieuwsbrief brengen we u net voor elke vakantie op de hoogte van praktische 

afspraken, nuttige info en het reilen en zeilen op het onze school. 

De nieuwsbrief ontvangt u via Gimme, maar ook op onze website zijn de nieuwsbrieven 

van dit schooljaar terug te vinden. Als school willen we zo veel mogelijk u als ouder be-

trekken in onze werking. Binnenkort willen we ook uw mening weten en komt er een 

digitale ouderbevraging aan.    

Na het herfstverlof zijn we al terug op pad naar het nieuwe jaar. En ja het gaat vlug…  

Ook ons oudercomité verzorgde reeds een eerste activiteit: een fijn verzorgde brunch! 

Waarvoor dank aan het comité, de sponsors en de aanwezigen. Binnenkort komt de 

kerstperiode er aan met de gezellige kerstmarkt. Ondertussen zijn we braaf afwachtend 

op de komst van de lieve Sint.  

Met het jaarthema ‘kosteloos = waardevol!’ 

willen we onze ecologische voetafdruk in de 

kijker stellen en deze kost wat kost vermin-

deren. Meer nieuws hierover verder nog in 

deze nieuwsbrief.   

Ons schoolteam staat alvast te springen om 

er een boeiend en leerrijk jaar van te ma-

ken ! 

in dit nummer: 
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Juf Magda met pensioen 2 +3 

Fietsmeester op bezoek 3 

Week van het bos ! 4 

Wist je dat ? 4 

Meer artikels? 

Meer foto’s? 

Nog meer weetjes over onze 

school? 

Volg ons op face-

book: 

Cactus en Wolf! 

Voor een betere wereld… 

groot en klein… 

zullen we aardig zijn… 

Een cactusje voor... 

Proficiat Jona !   

 

Contact: directie@schoolkruipuit.be 

opvang@schoolkruipuit.be 

secretariaat@schoolkruipuit.be 

   Te Koop!        Lekker van bij ons ...  

Okkernoten, kastanjes, hazelnoten, braambessen,  

krieken, appeltjes … aardappelen, ajuinen , tomaten, 

…  Onze moestuin en onze weide brengen steeds 

meer groenten en fruit voort.  Leuk om in de klas 

mee te werken.  Zo werd van onze druivenoogst con-

fituur gemaakt  en werden de potjes te koop aange-

boden.  Af en toe zullen we ons ’winkeltje’ open stel-

len en onze groenten en fruit te 

koop aanbieden.  Met de winst 

kopen we nieuw plant– en zaai-

goed  en eten voor onze dieren.  

We houden jullie op de hoogte ! 

             

 9 december 

Kerstmarkt !    
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Juf Magda Deconinck gaat na 41 jaar ‘Kruipuit’ met pensioen ! 

“Ik neem een beetje afscheid van ‘mijn ‘ schooltje !”  

Klaar- over !

Met het op pensioen gaan van Juf Magda, verlaat één van de pioniers van Basis-

school Kruipuit het onderwijs. En het mag gezegd worden: De school zonder juf 

Magda  lijkt een beetje  onwezenlijk. Meteen nemen we afscheid van iemand die 

de school hielp uitbouwen tot wat ze nu is en 42 jaar  kleur gaf aan het schoolle-

ven.  Ontelbare jongeren en tientallen collega’s hebben de beste herinneringen 

aan Magda als juf en directie.  

Juf Magda, hoe zag de start er bij jou uit  in het onderwijs? 

Ik ben in 1982 in De Kruipuit  als ambulante leerkracht  gestart. Voorheen had ik enkele korte 

interims waargenomen in Ten Doorn en De Zonnewijzer in Eeklo.  Het vaste team van de school bestond uit  de meesters 

Firmin en Hendrik, juf Rita en ikzelf.  Op school zaten toen 45 

leerlingen.  Ik werkte aanvankelijk voltijds voor een half loon 

en gaf turnles aan alle klassen.  Later, toen de school groeide 

en meester Firmin directeur met klas werd, belandde ik in de 

3de graad.  

Wat is je bijgebleven van je beginjaren? 

Het waren andere tijden.  Alles was precies kleiner,  gezelliger 

en eenvoudiger. De leerlingen speelden tijdens de speeltijden 

’barra’ (loopspel) of  drapeau (vlaggespel). Er waren weinig 

problemen. Ik heb ooit een klas gehad met 36 leerlingen. En dat verliep vlot. De kinderen waren opvallend zelfstandiger.  

De avonturen op bos- en zeeklassen zullen me ook altijd bijblijven. Als jong meisje mee met meester Firmin op openlucht-

klas naar Bokrijk. We sliepen toen allen samen in één slaapzaal.  Dat zou nu niet meer kunnen. 

Je was ook een tijdje waarnemend directie. Hoe kijk je op die periode terug? 

Begin de jaren 2000  hebben een aantal personen de directiefunctie waarge-

nomen: Hendrik, Tine, Johan en ikzelf.  Later ben ik nog een zestal jaar halftijds 

waarnemend directie geweest naast Manu.  We onderhielden een super    

samenwerking waarin we mooie trajecten zoals o.a. ’leren leren’, de creana-

middagen  en muzische vorming realiseerden. De school groeide toen uit tot 

bijna 190 leerlingen. We konden al die jaren ook altijd beroep doen op een 

zeer goed gemotiveerd oudercomité.  Uiteindelijk wordt de functie van direc-

tie fel onderschat. Het is een stresserende en vrij eenzame job. Om medische 

redenen zette ik de stap terug naar de klas. Het waren toen al afzonderlijke 

klassen waar ik kon samenwerken met nieuwe en jonge collega’s. 

Magda,  je beleefde ongetwijfeld ook mindere momenten ? 

Inderdaad. In een kleine school beleef je de mindere zaken ook persoonlijker.  Ik heb heel hevige momenten meegemaakt 

die er sterk hebben ingehakt., zoals sterfgevallen van ouders en zelfs al menig oud-leerlingen.  
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En wees gerust Magda … We zullen je ook missen. 

   Je gedrevenheid, je vakkennis en professionaliteit en nog meest je grappen en grollen  waarvoor je 

altijd te vinden was ! Het ga je goed … Geniet van je pensioen … 

   Weet dat de koffie altijd klaar voor je staat ...       

 

Nu je op pensioen bent, wat zijn de plannen? 

Ik ga me zeker niet vervelen en geloof niet in een zwart gat 

te vallen. Maar je weet maar nooit. Als de gezondheid 

meewil, zijn er al enkele reizen gepland.  Samen met mijn 

man Jan staat binnenkort onze  droomreis naar Zuid-Afrika 

op het programma.  Maar ook met het 2de  kleinkind op 

komst  zullen we onze dagen best kunnen vullen.  Ook op 

school, als er hulp nodig is, ben ik bereid te komen helpen. 

Hoe kijk je terug op bijna 42 jaar school Kruipuit ? 

Ik blik terug op een fantastische tijd.  Na  42 jaar Kruipuit 

op pensioen gaan is een hele eer.  Ik neem afscheid van 

toch wel een beetje ’mijn schooltje’.  Ik zal het toch wel 

missen …. 

Een fietsmeester op bezoek  … 

Half oktober kregen we het bezoek van een heuse fietsmeester. De leerlingen kregen van hem de opdrachten om eenvoudi-

ge bewegingen, zoals stoppen, draaien, evenwicht zoeken, achterom kijken enz…  op de fiets uit te voeren. Alle klassen wer-

den getoetst op hun fietsvaardigheid. Een kind zelfstandig leren fietsen op de openbare weg is een hele uitdaging.  Niet al-

leen voor leerkrachten maar ook voor ouders bestaan er handige tips voor thuis en onderweg.  Deze tips kunnen gratis ge-

download worden via www.meesteropdefiets.be.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Met de donkere weken op komst, willen we eveneens de kinderen motiveren om  ’zichtbaar’  te zijn in het verkeer.  Een fiets 

die OK is, is belangrijk.  Maar ook het dragen van een fluohesje of een helm is noodzakelijk om gezien te worden. 

 Van 6 november tot 6 december gaan we de uitdaging aan om met zijn allen ’veilig’ naar school te komen. Meer info volgt !   

  Oproep !  Laat je alvast “fluo- zien” op maandag 6 november !!       
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   Wist je dat ? 

Het oudercomité een prachtige brunch organiseerde ? En dat het resterende voedsel aan het goede 

doel werd geschonken?  We danken het comité, de aanwezigen en de vele gulle sponsors.  

Er tijdens de scholenveldloop meer dan 30 kinderen van onze school deelnamen en er knappe 

 podiumplaatsen waren weggelegd voor  ’Kruipuiters’ ?  Dikke proficiat ! 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de klusjesdag we heel wat hulp kregen van  ‘Kruipuit buurt’ ?  MERCI, BUURT !  

Er nog steeds confituur van ‘eigen bodem’ te koop is (in de opvang) en de winst ten goede komt van 

onze dieren ?  Gelieve de bokaaltjes terug te bezorgen, aub. 

 We straks de herfstvakantie in gaan en iedereen een fijn verlof wensen ?    

 

 
Week van het bos !  Een bos vol verrassingen!   

Tijdens de week van het bos planden heel wat klassen een herfstuitstap. Met de 
allerjongsten en de kleuters van 1 en 2  ging de uitstap  naar het Sint-Annapark.  
Ravotten in het bos, op zoek naar mooie blaadjes, paddestoelen bewonderen, 
herfstschatten verzamelen, spelen, ontdekken, beleven… 


